
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

12 januari 2025  Voorganger: Ds. W. de Groot 

 Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Thema: “Gerechtigheid doen” 

 

Welkom en mededelingen 

 

Zingen: Psalm 72: 1, 7 volgens de Nieuwe psalmberijming 

 

1. God, laat de koning goed regeren, 

met recht en met beleid. 

Wil hem de wijze wetten leren 

van uw gerechtigheid. 

Dan zal uw volk in vrede leven, 

dan wordt er recht gedaan: 

verdrukten zal hij redding geven, 

verdrukkers pakt hij aan. 

 

7. Laat iedereen de HEER bezingen, 

de God van het verbond. 

Hij, Hij alleen doet grote dingen, 

bazuin zijn glorie rond! 

Zijn naam gaat elke naam te boven; 

breng Hem voor eeuwig eer. 

Laat alles wat bestaat Hem loven. 

Ja, amen, prijs de HEER! 

 

Stilte 

 

Bemoediging en groet 

 



Drempelgebed: 

 

Voorganger: O God, keer ons weer naar U toe 

Allen:  EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL. 

Voorganger: Laat ons, o Heer, uw liefde zien 

Allen:  EN GEEF ONS UW HEIL. 

Voorganger: O Heer, hoor ons gebed 

Allen:  EN LAAT ONS ROEPEN TOT U KOMEN. AMEN. 

 

Zingen: Psalm 72: 4  

 

4. Wie tot hem roept zal hij bevrijden; 

wie zwak is staat hij bij. 

Voor wie geen hulp heeft zal hij strijden; 

wie vast zit maakt hij vrij. 

Wie arm zijn of door zorg gebogen, 

verdrukt of diep in nood – 

hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 

Hij redt hen van de dood. 

 

Inleiding op het thema 

 

Kyriëgebed: 

"Laat ons de Heer om ontferming aanroepen om de nood van de wereld 

en Zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde" 

We zingen het Kyrië = NLB 301 H, afgewisseld door gesproken gebed  

 

Kyrie eleison, 

Kyrie eleison. 

 

Glorialied: NLB 601: 1, 2 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 



Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Lezen: Romeinen 3: 21 - 26 

 

Zingen: NLB 704: 1, 2 

 

Dank, dank nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

 

Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

 

Lezen: Mattheüs 3: 13 - 17 

 

 

 

 



Zingen: NLB 524 

 

Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan, 

stroomt aller wereld water daarin samen. 

Noach en Mozes, Jona en Naäman 

moedigen U vanaf de oever aan. 

 

Gij wilt niet als een onbeschreven blad 

veraf staan van ons volgekladderd leven; 

ons leven wordt U op het lijf geschreven, 

Gij stapt in onze dood als waterbad. 

 

Dit is uw glorieuze ondergang; 

de niet te peilen afgrond van uw liefde 

houdt alle dreiging van de waterdiepte, 

het monster van de oervloed in bedwang. 

 

Gij rijst uit onze dood en van omhoog 

klinkt er een stem: ‘Mijn Zoon, mijn diepste vreugde’. 

En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels 

dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog. 

 

Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein, 

in ons gedompeld, één van ons geworden, 

Gij roept de hele schepping tot de orde 

van zaligheid. De zee zal niet meer zijn. 

 

Overweging 

 

Zingen: NLB 568 A  (Ubi caritas et amor, Deus ibi est, Taizé) 

  

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est.  3x 

 

Vertaling: Waar goedheid is en liefde, daar is God 

 

Geloofsbelijdenis gesproken (staande) 

 

 



Zingen: NLB 838:  4 

 

Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 

 

Gebeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Collecte: 1. Diaconie, 2 Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen: NLB 1005: 1, 2, 5 

 

Zoekend naar licht hier in het duister,   

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 



Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Wegzending en zegen 

 

Zingen:  NLB 415: 3 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief 

 

Omzien naar elkaar 

Nu het jaar de weken kan gaan tellen, weten we dat ziekte, moeite en 

de dood zijn meegegaan. Het lijkt bij het leven te horen. In dat leven 

zijn wij als mensen aan elkaar gegeven met de opdracht in en uit Gods 

liefde te leven. Zo kunnen we de ander tot steun zijn. Laten ervaren dat 

God nabij is. Een gebed van Jörg Zink verwoordt het zo: 

 

Ik dank U Heer, dat ik niet alleen ben, 

dat ik mijn ellende niet alleen draag 

mijn ongeloof niet en mijn innerlijke leegte niet. 

U was een mens onder de lijdenden. 

Verander ons die lijden in uw gestalte, 

zodat we de lijdenden nabij zijn zoals U. 

Zodat iedereen een Christus is voor hem 

die U zoekt. 

 

Geen open inloop op dinsdagmiddag  

Dinsdag 14 januari is er geen open inloop. 

 

Vakantie ds. Gerda van Vliet 

Van 10 – 17 januari heb ik vakantie. Ik trek me een weekje terug op 

Schiermonnikoog. Vanaf 20 januari hoop ik weer helemaal 

beschikbaar te zijn voor de gemeente. 

Als u in deze periode een predikant nodig hebt, kunt u contact 

opnemen met de scriba, mw. Hilly Lanjouw, tel. 06-29077167 

 

Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: Mevr. Hennie Ellen 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. A. De Vries- Rog, Karel Palmstraat 

 

30 Jarig Jubileum Cantorij Zuiderkerk 1995-2025. 

De Cantorij van de Zuiderkerk geeft op zaterdag 1 februari een concert 

t.g.v. hun 30 jarig jubileum. Dit concert zal worden gehouden in de 

Zuiderkerk, Vaart Z.Z. 86 in Nieuw-Amsterdam. 



Hieraan zullen meewerken: Judith Sportel sopraan, Roy Pruisscher 

bas/bariton, Martine Stulp viool, Henk Kuik altsaxofoon en Jan 

Lenselink piano. De algehele leiding is in handen van Willy Misker. 

Aanvang: 19.30 uur. Entree: € 10,00 (incl. consumptie). Kaarten 

verkrijgbaar aan de kerk of via Jannie Meijerink, tel. 06-11247731 

jannie.meijerink@home.nl. 

Ook zal er op zondagochtend 2 februari om 10.00 uur een viering zijn 

in de Zuiderkerk voor de gemeente en andere belangstellenden. Ook 

dan zingt de Cantorij met Jan Lenselink op piano en Roy Pruisscher op 

orgel. Allemaal van harte welkom! 

 

PCOB Afd. Schoonebeek/Nieuw-Amsterdam-Veenoord. 

Op dinsdagmiddag 14 januari a.s. houden we onze 

nieuwjaarsbijeenkomst.  Deze bijeenkomst wordt gehouden in het 

Aole Gemientehoes te Schoonebeek.  Aanvang 14.30 uur. Naast de 

koffie en thee met knieperties / rollegies toasten we met een drankje op 

het nieuwe jaar 2025. Verder gaan we op deze middag een pub quiz 

houden. We nodigen jullie allemaal van harte uit voor deze gezellige 

middag. Neem je buren en vrienden mee; ze zijn van harte welkom! 

Het bestuur. 

Koffiemorgen Welput. 

Woensdagmorgen 15 januari zijn de deuren van de Welput weer open 

voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 

14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. 

Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucie Meijering, tel: 

551346 

 

Zondag 12 januari.  

Voorganger:  Dr. H. Nobel 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 

  2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen. 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

